Meppel Spoort
door hoofdletterF (Femke Torensma)

een beginpunt

een knooppunt

een koppelpunt

een heikel punt

- struikel blok

een blok aan ons been

waar gaat dit heen?

nou... naar boven of benee

van groningen, assen, leeuwarden, heerenveen
via zwolle naar het zuiden of het westen

- als je daar naar toe wilt natuurlijk,

het noorden blijft het beste

dat kan ik bevestigen

en je kunt je hier ook blijven vestigen

door het station hier ergens voorbij die greppel
ons beginpunt, uiteraard:

station Meppel

ik loop opdat ik reis

doorloop de dag met een grijns

een conducteur die mij de wegwijst

de deur op een kier, een trein die weg krijst
een ‘hallo’ in mijn linkeroor

gevolgd door een ‘lekker-weertje-hoor’

wij komen samen op spoor 1

1 station

1 plek

1 gek die zijn weg verloren is ergens rondom deze plek
1 vrouw met koffer, een met aktetas, eentje met zo’n grote, oude, onhandige karabas

1 man met hoed

1 ‘tis al goed, ‘tis al goed

1 stel, 1 gezin, 1 voor-de-lol-rondreiziger stapt in
wij zijn onderweg

een afwijkende eindbestemming

maar een gezamenlijk begin

dit station is een middendeel met vleugels
en zo vliegen we,

razen we,

reizen we,

door de tijd

voorbij pilaster, fronton, kroonlijst
voorbij stoom, diesel, electriciteit
voorbij turf, graan, hout

voorbij oorlog, wederopbouw
voorbij bos, zand, rivier

voorbij zuivel, vee, industrie
voorbij renovatie & restauratie
rijden we richting transformatie
en zo vliegen we,

razen we,

reizen we,

de toekomst in

waar we dit onsamenhangende geheel uit de knup halen
om van de losse deeltjes

een ordelijk verhaal te schrijven

een bekoorlijk gezicht te schetsen

een plek te vangen om samen te hangen

vanuit al deze gezamenlijke belangen

dit station kan van alles zijn
niet alleen een knoop

niet alleen een plaats

de voordeur van de stad
een hang-out van de wacht
groen dat naar je lacht

een plek om uit te stappen

een plek van vooruitgang

zonder te vergeten om af en toe achteruit te kijken

een samenkomst van verstandigheden

Meppel moet in iedereens systeem

in die van de fietser, de wandelaar, de ver-weg-woners, de dichtbijwoners, de voorbijgangers, de ach-laat-die-auto-
maar-dromers

dit station kan van alles zijn

een plek om van te houden,

een plek om nog te bouwen

voor mij is dit station een brug
geen fles,

geen hals,

maar een brug

niet vanuit architectonisch oogpunt
maar niettemin

een brug

tussen

stad en land

noord en rest

werk en rust

woonwijk en centrum
beginpunt en eindbestemming
onderweg zijn en thuiskomen

ik loop opdat ik reis

ik hoop dat dit zo blijft
de vrijheid om te zijn
waar ik zou kunnen zijn

vanuit hier ga ik weg

en vanuit hier kom ik thuis

hier kom ik weg

hier staat een huis

en meer dan alleen een trein

iets fijns

een bestemming dat zo maar eens de jouwe zou kunnen zijn



